
Esther durfde eerst niet te vertellen dat ze Joods was, 
want dat was gevaarlijk. Ze vertrouwde op God en deed 
het toch! Wat kunnen wij van haar leren? 
Los de rebus op: 
 

 
Oplossing: 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
De dominee maakt een vergelijking met het land Iran. 
Wat heeft Iran te maken met het Bijbelboek Esther? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
Hoe heette Iran toen? 
……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 
Naam: ……………………………………….. 

 

 
Esther 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esther wil dat de koning blij van haar wordt en maakt 
zich heel mooi. Kleur/versier haar jurk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoek de dikgedrukte woorden in de puzzel en vind de 
oplossing. 
 

Na lang nadenken en bidden, gaat Esther naar de koning. De Here 
helpt haar. Esther denkt:  
*Het is al een tijdje geleden dat ik bij de koning was. Het lijkt wel 
alsof hij mij vergeten is. Ik moet ervoor zorgen dat hij me mooi en 
lief vindt en weer weet waarom hij mij als koningin heeft 
uitgekozen. Laat ik maar mijn mooiste koninklijke kleren aantrekken 
en me mooi maken. 
*En als ik een klein feestje bouw, wordt hij weer blij en wil daarom 
graag bij mij zijn. Dan wil hij de Joden misschien helpen. 
*Maar ik moet het niet direct vragen. Hij moet goed weten dat het 
fijn is om bij  me te zijn. Als hij vaak denkt: Met die Esther heb ik 
altijd plezier, zal hij de Joden sneller willen helpen. 
*Ik wil hard wegrennen en huilen; ik heb geen zin in feestjes, maar 
met Gods hulp kan ik dit doen. En als het niet lukt, zullen de Joden 
op een andere manier gered worden. Ik moet mijn best doen, meer 
kan ik niet doen. God zal dan de rest doen. 
 

 
 
 
Oplossing: 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 


